
Zomerviering 
 

 

 

Oversteken = van… naar… 
 

We vieren de zomer! 
Zomer staat symbool voor de zonzijde, bloeien, licht en leven.  

Met de vakantie voor de deur denken we aan vrij zijn, mooi weer en erop uit gaan. 
 

Maar soms stormt het in ons leven, hangen er donkere wolken en overheerst angst. 
Hoe kom je van het donker weer naar het licht, van angst naar vertrouwen?  

 
Het leven is als een oversteek en beweegt altijd van het oude naar het nieuwe. 

De lezingen van deze zondag dagen ons uit hier verder over na te denken. 
 

Woord- en Gebedsviering 
Zondag 23 juni, 9.30 uur 
St. Agathakerk Harreveld 

 
Van harte welkom! 

 
 

Na afloop staat de koffie klaar. 
Bij mooi weer ontvangen we u graag in de prachtige pastorietuin. 


