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Als een graankorrel… 
 

Als een graankorrel niet in de aarde valt  
blijft hij slechts één graankorrel  

maar wanneer hij wel in de aarde valt en sterft  
brengt hij véél vruchten voort. 

 
We vieren de lente! 

Lente staat symbool voor groeikracht, nieuw leven en een nieuw begin. 
De weg van de graankorrel is de weg van ieder mens om tot volle bloei te komen. 

We hebben een nieuwe jas nodig wanneer de oude niet meer past. 
Soms moet je eerst het oude loslaten om opnieuw tot leven te komen.   

 
Woord- en Gebedsviering 
Zondag 17 maart, 9.30 uur 
St. Agathakerk Harreveld 

 
Van harte welkom! 

 
Na afloop staat de koffie klaar! 


