
Najaarsviering 
zondag 10 september 9.30 uur 

St. Agathakerk Harreveld 

de oogst koesteren 
In de natuur, staat het najaar voor volle wasdom en rijpheid. Waar allereerst 

gezaaid is, kan nu geoogst worden. Een cyclus, die in – alle – facetten van ons 

mensenleven telkens weer doorlopen wordt. Maar wat doe je met die opbrengst? 

 

Kunnen we achteroverleunen, omdat het werk geklaard is? De geschiedenis leert, 

dat onverschilligheid leidt tot teloorgang van gemeenschappen. Zo – hoeft – het 

echter niet te gaan. God wil dat niemand verloren gaat: er is een weg naar herstel. 

vergevende liefde 
Na afloop worden koffie en thee geserveerd, 

bij goed weer in de fraaie pastorietuin 

Wij nodigen u van harte uit: Wees welkom! 
 


